
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 1 september 2014 Te Korbeek-lo 
Afstand : 9 km Samenkomst : aan de kerk 
Aantal deelnemers : 14 Het weer : Mooi en 21 gr. 

 
 
Korbeek-Lo is een fusiegemeente van Bierbeek, althans voor het grootste gedeelte want in 1977 werden ook een 
paar gehuchten bestuurlijk bij Leuven gevoegd.   
 
Tijdens de honderdjarige herdenking van 'Den Groote Oorlog' past het even stil te staan bij het droevige feit, dat 
ook deze gemeente niet gespaard bleef van het oorlogsleed.  Daags na de grote brand van Leuven werden ook 
hier bijna alle huizen geplunderd en werden er 132 verwoest.  Ook tijdens de 2de wereldoorlog, in de nacht  van 2 
september 1944, ontploften er 4 spoorwegwagons, geladen met springstoffen, vlak bij het station.  De 
verwoesting was enorm.   
 
Met onze groep wandelaars vertrokken wij op deze (gelukkig) vredige namiddag aan de Heilig Geestkerk voor een 
landelijke tocht.  Langs de Rijsmortelstraat en de Meerbeeksedelleweg stapten wij kalm en genietend van de 
natuur en het mooie weer tot aan een veldweg tussen de Meerbeekstraat en de Dreefstraat.   

 
Aan de Korbeek-losestraat gekomen staken wij deze over en gingen de Builoogstraat in.  Aan een splitsing 
gekomen, wandelden wij een volgende veldweg in en stonden even stil bij een authentieke wegwijzer.  Wij 
bevonden ons zowaar op een GR route naar Santiago de Compostella.  Vermits wij in de omgekeerde richting 
stapten, besloten wij om toch maar onze geplande weg te vervolgen...  
 
Na een tijdje kwamen wij terug in de bewoonde wereld en stonden onder meer in bewondering voor de mooie H. 
Geesthoeve met de kapel van Overlo.  Deze laatste is een Romaans bedehuis en zou dateren uit het begin van de 
11e eeuw.  De metserijen zijn zelfs primitiever dan deze van de kerk van Bertem.  De kapel van Overlo is 
beschermd sinds 1943.  
 
Even verder, naast de Molenbeek, staat de inrichting ‘De Papiermolen’ jammerlijk te verkommeren.  Maar dat is 
weer een andere geschiedenis.  Het heeft waarschijnlijk te maken met “overal, maar niet in mijnen hof”.    



 

 
Wij lieten het ons in ieder geval niet aan het hart komen en sloten deze mooie wandeling af met een gepaste 
verfrissing op het terras van 't Buurthuis. 
 
Tot volgende keer in Bierbeek of in oktober in Nederokkerzeel, 
Lucien 

 

De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, 
evenals de verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentrum.be    

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


