
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 6 oktober 2014 Te Nederokkerzeel 
Afstand : 8.5 km Samenkomst : aan de kerk 
Aantal deelnemers : 13 Het weer : Bewolkt tot mooi en 15 gr. 

 
In de oktobermaand van dit jaar hadden wij in Nederokkerzeel, een deelgemeente van Kampenhout, de “Laar en 
List wandeling” gekozen voor onze maandelijkse 9 km tocht.  Nederokkerzeel wordt met recht één van de 
mooiste dorpen in Vlaams Brabant genoemd.  Een laar is genoemd naar een open plek in het bos en list is 
waarschijnlijk genoemd naar het vroegere “Hof van List”.  Bij de afbraak van dit hof in de 17e eeuw zal er een 
kasteel opgetrokken worden met als naam “huys van list” (bron Tourisme Kampenhout). 
 
Wij startten onze wandeling aan de Sint Stefanuskerk, een parel van Brabantse gotiek.  De goed bewegwijzerde 
wandeling leidde ons langs open velden, afgewisseld met maïsbeplantingen en de reeds gerooide 
aardappelakkers.  Onderweg kregen wij gratis een echte vliegtuigshow. Ongeveer om de drie minuten passeerde 
er een tuig boven onze hoofden.   De talrijke paarden in de weiden rondom schenen zich allerminst aan het geluid 
te storen en keken ons nieuwsgierig aan.   
 
In het gehucht “Laar” gekomen, vielen ons, naast de rijkelijke nieuwbouwwoningen, vooral de oudere huizen of 
kleine boerderijen op waarvan de gevels opgetrokken waren in witte lediaanse zandsteen afkomstig uit de streek.  
Tegenover het café “Bij Beire Fluit” hielden wij even halt om een ware mini dierentuin te bewonderen. Behalve 
geiten, ezels en emoe's waren er zowaar Schotse hooglanders te bewonderen.  Vooral de forse stier, met 
indrukwekkende horens, dwong een gezonde eerbied af. 
 
Aan de classicistische Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Bijstand sloegen wij links in om langs een veldweg aan 
het moerasgebied Torfbroek te komen. Maar geen nood; met droge voeten kwamen wij aan het vijvergebied Ter 
Bronnen. Samen met het Torfbroek is dit een waardevol natuurgebied van ca. 30 ha groot. Wij maakten even een 
ommetje langs de prachtige vijver , het was er zeer rustig en leverde ons een paar mooie beelden op.  
 
Eenmaal op de Egellaan gekomen, zagen wij in de verte de kerktoren van de St-Stefanuskerk, ons vertrek en 
eindpunt.  In het dorpscafé was het even wachten op een zitplaats want wij waren blijkbaar niet de enige groep 
die het plan opgevat had om daar te komen wandelen.  Na iets gedronken te hebben, keerden wij , tevreden over 
deze namiddag, met een goed gevoel huiswaarts. 
 
Tot de volgende keer! 
Lucien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, 
evenals de verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentrum.be    

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Kortenberglaan 

Laarstraat 


