
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 4 mei 2015 Te Lubbeek 
Afstand : 9 km Samenkomst : Dorpskring 
Aantal deelnemers : 18 Het weer : Bewolkt tot mooi en 20 gr. 

 
Lubbeek  is de plaats bij uitstek om het unieke Hageland te verkennen.  Ieder jaar hebben wij er wel een 
wandeling gepland en geloof het of niet; het is er altijd goed weer, althans tijdens onze wandelingen.  
 
Wij vertrokken vanuit de Dorpskring, met als middelpunt de omstreeks 1500 in gotiek gebouwde St. Martinuskerk 
met de witte stenen toren, een baken in het landschap.  Wij sloegen de Bollenberg in en volgden even verder een 
gedeelte van de Herendaalwandeling.  Even hielden wij halt aan een grote weide met liefelijke dwergpaardjes. 
   

 
 
Weldra kwam ons groepje aan de machtige Herendaalhoeve.  Deze voormalige abdijhoeve is gesticht in de 13e 
eeuw door de paters van Park, Heren van Park genoemd.  Vandaar de naam.  Wij bevonden ons nu op 100 m 
hoogte en het ons omringende landschap was ronduit mooi, overal groen en veel licht, de lente op haar best. 
 
Achter de hoeve sloegen wij links de Lastberg in en vanaf daar ging het gestaag bergaf.  Gezwind stapten wij langs 
de Kleine Drogenbosstraat tot in de Rozemarijnweg, waar nog even halt gehouden werd bij de goed verzorgde 
Rozemarijnhoeve waar het beroemde Wit-Blauw koeienras gekweekt wordt.  Langs de Vogelzangweg en de 
Hogebergweg tenslotte kwamen wij in het zicht van de kerktoren en ons vertrekpunt.   
 
De uitnodiging van het terras van het café “De Zwaan” konden wij niet weerstaan (al moet gezegd dat wij daar 
niet te veel moeite voor deden...).  Na dus een welkome verfrissing genoten te hebben, konden wij huiswaarts 
keren, na weer een aangename en gezonde wandeling. 
 
Tot de volgende keer! 
Lucien 



 

 

De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, 
evenals de verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentrum.be    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


