
 

Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op  1 juni 2015 Te   Gelrode                     
Afstand :  8,6 km Samenkomst :  Dorpstraat,31        
Aantal deelnemers : 10 Het weer:   bewolkt  en 17 gr,              

 
Vanop de ruime parking van de taverne “Combinné”, in de Dorpstraat gelegen, vertrokken wij om 14 u om de 
weidse omgeving van Gelrode te gaan verkennen.  Deze deelgemeente van Aarschot was voor de merendeel 
van ons groepje nog een grote onbekende.   
 
Het wandelnetwerk “Hagelandse Heuvels” bracht ons met het unieke knooppuntensysteem algauw tot in het 
mooie bos van de Eikelberg.  Duidelijk zagen wij de structuur van de ondergrond van dit gedeelte van Het 
Hageland, namelijk ijzerzandsteen, dat onder andere gebruikt is voor het bouwen van verschillende kerken in de 
omgeving.   
 
Bij het verlaten van het bos moesten wij even voorzichtig zijn bij een korte maar steile afdaling en toen 
bevonden wij ons zowaar aan de Gelroodse Lourdesgrot; 5 m hoog en 13 m breed.  De inwijding hiervan was op 
15 augustus 1954.  De grot werd gebouwd in samenspraak met de toenmalige pastoor Brax en de KWB.  

 
In de Bergstraat bemerkten wij de aanduiding naar het knooppunt 7 dat ons naar de Klarenbosstraat bracht, 
vanwaar wij een goed zicht hadden op de “Moedermeule.  Deze goed onderhouden houten windmolen werd in 
1667 gebouwd in Mechelen en in 1833 naar deze plaats gebracht.  Het transport gebeurde over de Demer.   
 
Na de verraderlijke helling van het Klarenbos werden onze wandelaars beloond met een prachtig vergezicht 
over ons geliefde Hageland.  Vervolgens stapten wij op De Kluis een eindje op een landweg naast de A2 maar 
algauw lieten wij het voortrazende verkeer achter ons en begaven ons gezwind richting het “Kloesebos”, een 
natuurlijk ogend bosje onder beheer van de Vlaamse gemeenschap.  Het idyllische oord nodigde ons uit tot wat 
diepzinnig gepeins en een groepsfoto.  
 
Eénmaal terug uit het bos vonden wij, na wat geaarzel, de juiste richting terug naar ons vertrekpunt; Taverne 
“Combinné”.  Op het ruime terras konden wij nog even nagenieten van deze mooie streek; zeker nog een paar 
bezoeken waard!  Maar de eerst volgende 9 Km wandeling is  in Haacht; nog een door ons nader te ontdekken 
oord. 
 
Lucien 



 

 

De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, 
evenals de verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentrum.be    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


