
Wandelclub “KOMPAS” 

 

OKRA Leuven Centrum 

Verslag van de wandeling op 12 juni 2017 Te Korbeek-lo  
Afstand : 8 km Samenkomst : Café “Buurthuis” 
Aantal deelnemers : 15 Het weer : Bewolkt en droog, 18 gr. 

 
Voor deze keer hadden wij het ons gemakkelijk gemaakt door de goed aangeduide Sint-Kamilluswandeling te 
volgen.  
 
Vertrekkende van het “Buurthuis” kwamen wij na een tijdje, stappend langs de rustige landelijke wegen, aan de 
prachtige H. Geesthoeve met de rustiek gemetselde Kapel van Overlo uit de 11e eeuw.  In het verslag van een 
vorige wandeling in deze streek (14 juli 2014) kan men meer details vinden over deze kapel.   
 
Even stonden wij ook met zijn allen naar een drietal ezels in een weide te kijken.  Die hadden een kop die 
verdacht veel op die van een paard geleek.  Geen muilezels, maar wel muildieren natuurlijk, dewelke minder 
voorkomen in onze streek.   
 

 
 

Nog even met de spelingen van de natuur in het achterhoofd, stapten wij verder in de richting van het 
middenpunt van deze wandeling, met name het U.P.C. Sint-Kamillus; waarvan de toren van ver in de omgeving te 
zien is.  Het opmerkelijke gebouw, in neo-Vlaamse Renaissancestijl, is op de Krijkelberg gebouwd tussen 1928 en 
1932.  Volgens de erfgoedbeschrijving van de gemeente is het op aandringen van de toenmalige rector van de 
universiteit, Mgr Ladeuze, dat de Broeders van Liefde overgingen tot het bouwen van een “krankzinnigengesticht 
voor behoeftige mannen” en dit ”als aanvulling van de bestaande psychiatrische instelling voor vrouwen te 
Lovenjoel”.  Op 3 augustus 1928 werd de toelating verkregen tot de bouw en de huisvesting van ruim 800 
patiënten.  Het geheel van 64 ha is beschermd sinds 05 oktober 2010.    
 
Er over wakend dat er niemand van ons gezelschap 'verdwaalde' en wij met zijn vijftienen bleven, stapten wij 
gezwind verder in de richting van ons vertrekpunt.   
 



Bij aankomst bleek wel dat de wandeling maar 8 km lang was i.p.v. de op het informatiebord vermelde 9 km. 
Maar een welverdiende verpozing in het “Buurthuis” maakte de verloren afstand ruim goed. 
 
Tot een volgende keer. 
Lucien 

 

De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, 
evenals de verslagen, terug te vinden op onze website www.okraleuvencentrum.be    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Witteweg 


