
 

 
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 07 januari 2019 
Te : Heverlee 

Samenkomst : Brasserie “Abdijmolen” 
Afstand : 9 km 

Aantal deelnemers : 22 
Weersomstandigheden : Regenachtig, 7 gr. 

 
Met 22 wandelaars waren wij present aan de Abdij van Park voor de start van dit nieuwe 
wandeljaar.   
Na de gebruikelijke “beste wensen” en de drie kussen aan de dames, stapten wij gezwind in de 
richting van de spoorlijn met de brug.  Aan de overzijde volgden wij de Ijzerenpoortstraat, 
sloegen de Koningin Elisabethlaan in, volgden een eindje de Tiensesteenweg en draaiden de 
Grensstraat in. Na wat verder de Predikherenberg ingeslagen te zijn, bevonden wij ons in het 
rustige gedeelte van Kessel-Lo; het eigenlijke doel van deze tocht.  De naam Kessel-Lo zou 
afkomstig zijn van “castelberg” en “lo” een kasteel op een open plek in het bos.   
Het was wel direct bergop stappen.  Geen sinecure zo vlak na de feestdagen.  Maar zoals 
steeds: ”na iedere bergop, komt er een bergaf”.  Oef!  Spijtig dat het zo'n somber weer was want 
van op de Boven-Lo heeft men een mooi zicht over het Brabants leemplateau.  
Nog even de Trolieberg trotseren en dan konden we langs de Vertommenberg terug afdalen naar 
lagere oorden.  Nu en dan moest er voorzichtig gestapt worden wegens de modder.  Het had de 
laatste tijd toch wel wat geregend.  
Zonder ongelukken kwam de Abdij van Park terug in zicht  In de brasserie “Abdijmolen” Konden wij 
nog wat napraten over “koetjes en kalfjes” bij een drankje naar keuze. 
Zo, de eerste wandeling zit er al op.  Hopelijk valt het weder bij de volgende ook mee, als we een 
andere kant van Leuven gaan ontdekken. 
Lucien 
 

 



 

 

  
De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, evenals de verslagen, 

terug te vinden op onze website www.okraleuvencentum.be. 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 


