
 

  
Wandelclub “KOMPAS” 
 

Verslag van de wandeling op : 06 mei 2019 
Te : Rotselaar 

Samenkomst : Café “t’Huis” 
Afstand : 9 km 

Aantal deelnemers : 22 
Weersomstandigheden : Wisselvallig, 9 gr. 

 
Een van de mooiste streken van het Dijleland is zonder twijfel de omgeving van de gemeente 
Rotselaar.   
Blijgemutst vertrok ons groepje trouwe wandelaars aan de Sint-Pieterskerk in de richting van “de 
Plas.”  In de Torenhoflaan verscheen de unieke Donjon Ter Heyden reeds in ons gezichtsveld.  Ons 
lid Hubert , samen met zijn echtgenote Rosette, hadden deze wandeling mooi voorbereid. Onder 
hun leiding stapten wij tot aan de 30 m hoge woontoren. Gebouwd in 1350 en in de vorm van een 
Grieks kruis is het een echte bezienswaardigheid.  
Na nog een blik op de ernaast gelegen oude brouwerijgebouwen vervolgden wij onze tocht door het 
Domein ter Heide met de in 1975 gegraven “Plas van Rotselaar”.  Dit als zandwinning voor de E314.  
Het geheel is een uiterst geslaagd recreatiegebied geworden.  
Ondertussen was het wat beginnen regenen.  De paraplu's werden even bovengehaald terwijl we via 
stille, rustige wandelpaadjes aan de drukke Steenweg op Wezemaal kwamen.  Na het oversteken 
draaiden we naast de melkerij de Wingestraat in.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De regen was intussen gestopt.  Het pas toegankelijk gemaakte natuurgebied, met de rare naam 
“De Gevel”, was voor iedereen een verrassing.  Een mooi iniatief van het agentschap voor Natuur & 
Bos.  De oorspronkelijke naam was Gever, afgeleid van het Germaanse woord “Gabra”, wat moeras 
betekent. Die naam was niet gestolen, want onder begeleiding van een echt vogelconcert moesten 
wij na een tijdje op onze stappen terug keren om een ‘droge’ weg te nemen. Tijdens de drogere 
zomermaanden is deze wandeling beslist nog eens over te doen.  
Terug aan ons vertrekpunt gekomen, konden wij in café “t'Huis” nog wat nagenieten van deze 
geslaagde namiddagwandeling.  De foto's spreken voor zich.  Een pluim voor de gidsen! 
En beste mensen; ‘kom wandelen’ … zit daar niet te zitten!   
Tot op de dagwandeling in Hoegaarden. 
Lucien 
 



 

De wandelkalender alsook het fotoalbum van deze en de vorige wandelingen zijn, evenals de verslagen, 
 terug te vinden op onze website www.okraleuvencentum.be. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


